
Pour un premier mai combatif et unitaire ! 
 

Cette année, la FGTB de Bruxelles organise pour la deuxième fois consécutive son premier mai sous patronage privé : On 

nous propose toujours de faire la fête à grand coup de bières et de pains saucisses, mais le tout sponsorisé cette fois par 

des entreprises comme P&V et Delta Loyd. 

Pourtant, les travailleurs belges n’ont rien à fêter mais, au contraire, de très bonnes raisons de lutter. Et ils le font ! Car si 

on ne peut aujourd’hui se réjouir de grandes victoires de la classe ouvrière, ce n’est pas par manque de combativité de 

cette dernière. Le pacte des générations a été imposé malgré deux grandes grèves générales qui furent finalement 

détournées par le patronat avec l’aide de ceux-là même qui nous demandent aujourd’hui de faire la fête : les directions 

syndicales. Même chose pour la restructuration de l’usine VW, où, malgré les dispositions à la lutte, les directions 

syndicales n’ont pas jugé bon d’organiser d’assemblées générales et ont contribué à la division des travailleurs, notamment 

par rapport aux sous-traitants. De même, les travailleurs sans papiers luttent depuis maintenant plus de trois ans pour 

obtenir ce qui peut paraître un simple papier mais qui signifie en réalité un travail digne, l’accès à un logement, la fin de la 

peur constante d’une arrestation et d’une expulsion, souvent accompagnée d’une incarcération plus ou moins longue dans 

un centre fermé.  

Auparavant, le premier mai n’était pas un jour de fête mais une journée de lutte. Les travailleurs n’avaient pas ‘congé’ : ils 

faisaient grève, purement et simplement. C’est ce caractère combatif, mais également international de notre jour, celui de 

tous les travailleurs et travailleuses, que nous devons rétablir. En saluant d’abord toutes les luttes menées cette année par 

la classe ouvrière nationale et internationale : celle des travailleurs de VW, celle des sans-papiers, du peuple irakien contre 

l’occupation, des étudiants et travailleurs français contre le CPE, du peuple libanais contre l’invasion sioniste, et de bien 

d’autres encore. Mais le premier mai ne doit pas être seulement une journée de commémoration des luttes passées : il doit 

également être l’occasion d’initier des discussions de fond sur les combats à venir, ceux pour la diminution du temps de 

travail sans perte de salaire, pour la régularisation des sans-papiers, contre les privatisations des services publics et la 

précarisation croissante des conditions de travail ou pour la sauvegarde de nos pensions.  

Avec ou sans emploi, avec ou sans papiers, hommes ou femmes, francophones ou 

néerlandophones, nous sommes tous des travailleurs : notre seule possibilité de subvenir à nos 
besoins, c’est de travailler. Nous n’avons pas de capital pour le faire en faisant travailler les autres, mais juste notre force 

de travail. Voilà ce qui nous uni et nous oppose définitivement au patronat et au gouvernement qui sert ses intérêts. 

Unification des luttes ! 

Pour la construction d’un plan combatif pour la défense de nos acquis ! 
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Voor een Een Mei van strijd en eenheid! 
Dit jaar organiseert het ABVV in Brussel voor de tweede keer zijn één-mei-viering met privé-steun. Men stelt ons eens te 

meer voor om feest te vieren en aan de slag te gaan met hamburgers en een biertje, alles gesponsord  door 

ondernemingen zoals P&V en Delta Loyd. 

Nochtans hebben de Belgische werkers niets te vieren, maar wel hebben ze zeer goede redenen om te strijden. En zij doen 

het! Want ook al kan men zich vandaag niet over grote overwinningen van de arbeidersklasse verheugen, het is niet bij 

gebrek aan strijdlustigheid van de werkers. Het generatiepact werd opgedrongen ondanks twee grote algemene stakingen, 

die tenslotte door de patroons werden ontkracht met de hulp dezelfde "leiders"  die ons vandaag vragen om feest te vieren, 

de vakbondsdirecties. Hetzelfde geldt voor de herstructurering bij VW, waar de vakbondsdirecties het niet nodig hebben 

geacht om zelfs maar een algemene vergadering te organiseren, ondanks de strijdlust van de werkers, en waar ze hebben 

bijgedragen tot de verdeeldheid onder de werkers, met name ten opzichte van de toeleveringsbedrijven. Ook de  werkers 

zonder papieren strijden sinds meer dan drie jaar om te verkrijgen wat een eenvoudig papiertje kan lijken maar wat in 

werkelijkheid betekent een waardige job te hebben, de toegang tot een huisvesting, het einde van de constante angst voor 

een arrestatie en een uitwijzing, vaak gepaard met een min of meer lange opsluiting in een gesloten centrum.  

Vroeger was Een Mei geen feestdag maar een dag van strijd. De werknemers hadden geen "verlof", ze gingen deze dag 

gewoon in staking. Het is dit strijdlustige karakter, en ook het internationale karakter van onze dag, van de dag van alle 

werkers en werksters, dat wij moeten in eer herstellen. Eerst en vooral moeten we aandacht opbrengen voor de strijd die 

ook dit jaar wordt gevoerd door de arbeidersklasse op nationaal en internationaal vlak, die van de werkers van VW, die van 

de mensen zonder papieren, die van het Irakese volk tegen de bezetting, die van de Franse studenten en werkers tegen 

het Contract van Eerste Tewerkstelling (CPE), die van het Libanese volk tegen de zionistische invasie, en noem maar op. 

Maar 1 mei is er niet alleen om de vorige strijden te herdenken. Het moet eveneens de gelegenheid zijn om met 

fundamentele discussies van start te gaan over de komende strijd, die voor de vermindering van de werktijd zonder 

loonverlies, voor de regularisatie van de mensen zonder papieren, tegen de privatisering van de openbare diensten, tegen 

de toenemende ondermijning van de arbeidsvoorwaarden, voor de bescherming van onze pensioenen.  

Met of zonder job, met of zonder papieren, Franstalig of Nederlandstalig, man of 
vrouw, we zijn allen werkers: onze enige mogelijkheid om in onze behoeften te voorzien is te werken. Wij 

hebben geen kapitaal om aan onze noden te voldoen door anderen voor ons te doen werken. We beschikken alleen over 
onze  eigen arbeidskracht. Dit is wat ons verenigd en ons definitief opstelt tegen de patroons en tegen de regering die hun 
belangen dient. 

Eenheid in de strijd! 

Voor de uitbouw van een strijdplan 
ter verdediging van onze verworvenheden! 
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